
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1895  -  1925 
 

De herberg/het café rekende vroeger onder zijn klandizie vooral de 

voerlui, die met paard & wagen allerlei producten vervoerden.  

Ook zwervers en landlopers behoorden tot de dagelijkse gasten. 

Zij waren in het rijke en voorname Oirschot geen graag geziene gasten en 

werden voor een slaapplaats naar D’n Achterste Hoed verwezen.  

Hetgeen verwijst naar de plek van de herberg, het laatste huis van de 

gemeente Oirschot. Hier kregen zij in ruil voor hand & spandiensten op de 

bedrijf, eten, drinken en een slaapplaats op de schelft boven de koeienstal.  

Johannes Vingerhoets had een groot gezin. Echter stierven veel van zijn 

kinderen vroegtijdig. Vier van zijn zoons bleven vrijgezel en slechts twee 

van zijn kinderen trouwden. De vier vrijgezelle broers Toon, Wout, Gert 

en Jan, zetten op hun beurt het café voort. De vijfde zoon Josephus   

                                        trouwde in 1922 met Johanna Maria van Straten.  

                                  Deze vrouw kennen we later als  

                                                      Mieke Vingerhoets.   

                                             Geluk kent het jonge stel amper; 

                                                             Het eerste kind overlijdt bij de geboorte                 

                                                        en haar man sterft aan een long-       

                                                                   ontsteking, enkele maanden voordat                    

                                                               zij bevalt van hun tweede kind.                     

                                                              Mieke neemt dan haar intrek in  

                                                               het café bij haar vier schoonbroers. 

 


