
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1990  -  1994  

Na het overlijden van Mieke vonden pa & ma Vingerhoeds het erg 

belangrijk dat het café in de familie zou blijven. 

         Jongste zoon Leon blijkt de aangewezen persoon om deze taak          

op zich te nemen. Hij zegt zijn baan op en gaat vol goede moed                

en met hulp van zijn familie aan de slag.  
 

Na een grondige renovatie en verbouwing, opent op 27-5-1992  

Café Vingerhoeds ‘nieuwe stijl’ haar deuren.  

 

Leon begint met enorm veel enthousiasme, maar weinig ervaring,  

6 man personeel, 7 terrastafels, 1 koffiezetapparaat en vooral  

ook erg veel antiek.  

 

                                       Mede door de publiciteit en het imago van Mieke   

                                                  loopt het al vanaf de eerste dag storm in het  

                                         café en op het terras.  

 

                                                                       In het najaar van 1992 is ook  

                                                                       de koeienstal omgetoverd  

                                                                     tot een feestzaal en de eerste  

                                                                         feesten & partijen worden 

                                                                          in de agenda genoteerd. 

  


