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Naast een café & zalencentrum, waar het prima toeven is,  

blijft Café Vingerhoeds in de loop der jaren groeien & bloeien  

Met verschillende jaarlijks terugkerende evenementen zoals;  

Vingerhoeds Outdoor, Fiësta Tropicana, De Wintertuin, Alternatief       

Oud & Nieuw en De Playbackshow, beleven de gasten en natuurlijk  

ook Leon en zijn team prachtige tijden 
 

Vanaf 2000 is de Partypub aan de Oude Grintweg uitgegroeid tot een ware 

‘Zondagavond Disco’, waarbij in de meest uiteenlopende thema’s op 

verassende wijze, de gasten een geweldige avond bezorgd wordt 

Ondertussen opent Jan van Gestel in 2002 in het centrum van Oirschot  

‘Bourgondisch Grill-Bistro De Verwennerij’. Deze knusse en 

laagdrempelige bistro beschikt over circa 30 zitplaatsen. Iedereen is er van 

harte welkom om te komen genieten van ‘gewoon goed eten’.   

De kneepjes van het vak leerde Jan bij de 3 Cronen, van Peter van Heesch. 
                                                

                                             Zijn gerechten, welke veelal worden bereidt op           

                                                 een grote grill gesitueerd in het restaurant,  

                                                       vallen in de smaak. Reserveringen stromen             

                                                            in een gestaag tempo binnen en de kleine 

                                                              bistro is vele avonden goed gevuld. 

                                                                   Medio 2005 wordt er een gedeelte        

                                                                     aangebouwd, zodat er meer gasten 

                                                           ontvangen kunnen worden en er 

                                                       gewerkt kan worden in een grotere keuken.  

                                                                  

 

 

 

 


